Hier in het Brabantse dorp
Eersel, zo'n tweehonderd
jaar geleden, hadden de
mensen niet veel geld.
Toch waren ze gelukkig
en content. Op één man
na. Hij was alleen.
Zonder vrouw, kinderen
en vrienden. Dat was
niet zo gek ook. Want
deze man had maar één
droom: rijk worden...

De Kempen

GLOEIIGE

- Het verhaal van de vervloekte
landh "e%va_n Eersel
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In de Kempen kwamen vrien-
den en familie 's avonds graag
samen. Dan vertelden ze elkaar
enge verhalen. Vooral het
verhaal van de ‘Gloeiige’ werd
graag verteld. Deze brandende
spookverschijning dook overal
in de omgeving op. Hier liet hij
zijn sporen achter, waaronder
zwartgeblakerde voetafdruk-
ken die nog overal te vinden
zijn... Ooit was de Gloeiige een
statige landheer van Eersel.
Maar door zijn hebzucht rust er
nu een vioek op hem. Ontdek
waarom de Gloeiige vervloekt
werd. En waar je hem tegen
het lijf kunt lopen...

Grenzeloze |

www.paardrijdenindekempen.nl
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strekt heidegebied waar

Je zijn grootste misdaad

ij beroofde een arme wever
bewusteloos achter op de

[ e bedenkt dat hij
ter wil worden van een
oed. Hij sjoemelt daarom
ngen van land in de
rvan Eersel. Meer land voor
ers van het dorp Weebosch
r zilverstukken.
HEIDE
ind voor Weebosch maar dat
koste van het land van de
n buurtschap Boksheide.
en de metingen en hun
meester niet maar “De
t altijd op de grootste
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MPEN TE PAARD!
vind je op
denindekempen.nl
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